
José Kuppens  - kandidaat bestuurslid Penningsmeester 

Lang, lang geleden ben ik besmet geraakt met het paarden virus doordat mijn ouders als 

paardensportfotograaf actief waren en het is nooit over gegaan. 

Eerst zo’n 20 jaar gereden en daarnaast kennis gemaakt met allerlei takken van 

paardensport; voltige, mounted games, carrousel rijden  en ook samengesteld mennen.  

Na een aantal jaren weinig in de paardensport gedaan te hebben, heb ik mijn man Paul 

een paar men handschoenen en een paar menlessen cadeau gedaan voor zijn verjaardag. 

Na deze kennismaking met de mensport kreeg hij de smaak te pakken. Na het behalen 

van het koetsiersbewijs en de verhuizing naar Schijndel, was daar al gauw onze eerste 

pony voor onze dochter en vervolgens een jonge haflinger om mee te gaan mennen. Na de 

haflinger volgde ons eerste tweespan met ervaren pony’s en nu een nieuw span jonge 

pony’s van 4 jaar oud die nog veel moeten leren.  

                                             

Wat ik nooit gedacht had, is toch gebeurd. Om onze reserve pony in conditie te houden 

heb ik zelf het mennen weer opgepakt. Inmiddels heb ik een paar wedstrijden gereden 

met een van onze ervaren pony’s, maar hij is onlangs verhuisd naar een ander adres. 

Sinds begin van dit jaar ben ik gaan rijden met een nieuwe jongere pony, dat viel in het 

begin zeker niet mee, maar gaat steeds beter. 

Naast het mennen maak ik al een aantal jaren deel uit van de KNHS rekenkamer. Omdat 

onze mooie sport alleen kan blijven bestaan als we allen een steentje bijdrage heb ik mij 

tevens aangemeld als bestuurslid. Als de leden akkoord gaan met mijn benoeming zal ik 

de taak van penningmeester op me nemen. 

Hopelijk kunnen we er volgend jaar wel weer een mooi men jaar van maken. 

                                      Hartelijke groet,                  

                                              José 

 

 


